
Uitnodiging
Praatwandeling 29 Juni

Hierbij nodigen we jullie uit op de
Praatwandeling van zondag 29 juni.  

Deze zal doorgaan te Gors-Opleeuw:
dit is een dorp in Zuid-Limburg en
werd aan de gemeente Borgloon
toegevoegd, dat op zijn beurt in 2025
opging in Tongeren-Borgloon.  

Het dorp lokt veel dagtoeristen met 4
kastelen op haar grondgebied en met
een goed bewaard gebleven oude
dorpskom.

Op deze wandeling van 4,5 km,
wandel je via een oud kerkpad en door
de vallei van de Mombeek van Gors-
Opleeuw naar Zammelen.

Het dragen van stevig schoeisel en/of
wandelschoenen is een aanrader.
Na de wandeling is er gezellig samen
zijn gepland met taart en koffie op
het terras van “de pastorie” die naast
de kerk gelegen is.

De samenkomst is voorzien om:
 13u30 aan de kerk  te Gors-op-Leeuw: 
Martinusstraat 34, 3840 Tongeren-
Borgloon (Gors-Opleeuw).

Graag inchrijven bij Ludo Robijns: 
0477/20.95.31 & deelname is 5 euro.


